


Racisme lijkt de afgelopen jaren genormaliseerd te zijn in Nederland. In veel
westerse landen winnen politieke partijen met een racistische boodschap steeds
meer grond en in hun kielzog voelt extreemrechts zich gesterkt de straat op te
gaan. De afgelopen jaren stijgen daarom de gewelddadige aanvallen op migranten
en andersdenkenden met soms zelfs de dood als gevolg.

Ook in Nederland zien we een parallel met de groei van partijen als de PVV en
Forum voor Democratie en een opleving van extreemrechtse acties en geweld.
Maar het zijn niet alleen die partijen die racisme tot een normaliteit maken. Over
het gehele partijpolitieke spectrum heerst er een racistische tendens en in alle
instituties zien we racisme terug. Of het nou de politie is die etnisch profileert of de
overheid die de schuld van sociale problemen afschuift op minderheidsgroepen.

Het is bijvoorbeeld niet de schuld van migranten dat er steeds minder betaalbare
woningen zijn. Het is juist de schuld van de politici en hun zakenvriendjes dat
sociale woningbouw wordt gesloopt en plaats moeten maken voor huizen voor de
rijken. Het is het systeem van geld en machi, het kapitalisme, dat iedereen aan de
onderkant van de samenleving uitbuit en dat middels racisme mensen tegen elkaar
op probeert te zetten.

Zoals we de afgelopen jaren hebben gezien is het kapitalisme een systeem van
crisis, De gevolgen zijn bezuinigingen en privatiseringen. Om ongelijkheid en
armoede aan te pakken moeten we het kapitalisme bij haar wortels aanpakken. We
moeten racisme uitbannen om samen een strijd te leveren tegen wat ons uitbuit.
Verkiezingen zullen hier niet het grote verschil in maken. We moeten ons buiten
de partijpolitiek organiseren om zo samen een strijd te voeren voor een solidaire
samenleving.

Racime i nool een oplossing voo' sociale prodlemen.
Ggeen Stem Voo rRacime!
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